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Bever Balthasar plonst het water in. Heerlijk. Hij neemt een hap 
adem en laat zijn poten het werk doen. Het water spoelt de slaap 
uit zijn kop. Vandaag is het een bijzondere dag, denkt hij. Hij voelt 
het aan alles. Zijn lijf tintelt en hij ziet alles scherp. Hij heeft het 
gevoel dat hij een record gaat breken. Misschien vangt hij wel de 
grootste vis ooit. Of de dikste. Of de raarste, dat kan natuurlijk ook. 
Hij grinnikt. Voor zijn ogen verschijnt een kogelronde vis met schele 
ogen en dikke paarse lippen. Balthasar houdt wel van een verras-
sing. 
    De ochtendzon schijnt. Balthasar steekt zijn kop omhoog en 
sluit zijn ogen. De zon warmt hem op. Het water is zo glad als een 
spiegel. Hij lijkt wel een boomstam in het water, zo stil drijft hij. 
Balthasar haalt diep adem en denkt aan niets. Wordt het nu koud 
of verbeeldt hij zich dat? Hij zal wel weer zijn afgedreven en ach-
ter een berk zijn beland. Hij opent zijn ogen. De zon is inderdaad 
verdwenen. Maar het is geen boom die de zon wegneemt. Balthasar 
wrijft met zijn poten over zijn kop. Ziet hij het goed? Er staat een 
reusachtig monster aan de waterkant. Het heeft vleugels op zijn 
kop. En het torent hoog boven het riet in de vijver uit. Geruisloos 
probeert hij achteruit te zwemmen, richting de burcht. Het monster 
buigt het hoofd en raakt met zijn kop het water. Balthasar draait 
zich om en kan nog maar aan één ding denken: weg hier. Hij zwemt 
harder dan hij ooit heeft gezwommen. Zie je wel, dat is mijn record 
van vandaag, denkt hij. Maar dat vergeet hij direct weer en hij gaat 
recht op zijn doel af: de ingang van de burcht. Als hij de takjes van 
de ingang  ziet, weet hij niet hoe snel hij de natte kamer in moet 
zwemmen. 
    Hij spartelt door naar de droge kamer. Op het land laat hij zich 
vallen. Hij moet zijn hart tot bedaren brengen. Dat duurt nooit lang, 
want hij is een dappere bever. En dappere bevers laten zich niet van 
de wijs brengen door monsters. Dan gluurt hij voorzichtig door de 
takken naar de waterkant. Staat het er nog? Het monster is er niet 
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meer. Balthasar is nu nog meer op zijn hoede. Het monster heeft 
hem natuurlijk gezien en is hem gevolgd. Hij kijkt nog een keer. Het 
monster is echt weg. Hij ziet alleen zijn goede vriend Halbert Hert 
het berkenbos in lopen. Die heeft natuurlijk water gedronken. Dat 
doet hij iedere ochtend. Goed dat ik hem zie, denkt Balthasar, ik 
moet hem nog uitnodigen voor mijn verjaardagsfeest. Maar eerst ga 
ik de burcht versterken. Misschien is het daarom een bijzondere dag: 
het is een dag met een beproeving. Ik kan tevreden zijn, denkt hij, 
ik heb me als een dappere bever gedragen. Dan trippelt hij naar de 
eerste dam om de burcht. 
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